NIEUWS .

November 2025

Beste ouders,

De feestdagen staan weer voor de deur, en ook op school
gaan we dit gezellig met elkaar vieren. We trappen af met
Sint-Maarten, en niet veel later komt natuurlijk Sinterklaas
weer in het land!

Ik heb al even contact gehad met de goedheiligman — het
is zoals altijd een drukke tijd voor hem. Helaas kon hijop 5
december niet langskomen, maar gelukkig heeft hij op
woensdag 3 december nog een plekje in zijn agenda
gevonden. Op die dag vieren we dus het Sinterklaasfeest
op de JvS!

Daarna rollen we vanzelf de kerstperiode in. Vanwege de
verbouwing zetten we dit jaar de school niet vol met
kerstbomen, maar in elke groep zal er natuurlijk wél een
gezellige kerstsfeer zijn.

Op dinsdag 11 november vieren we Sint-Maarten. De
lampionnen zijn al gemaakt en de kinderen kunnen weer
langs de deuren. Ook op het plein zijn alle leerlingen
welkom voor iets lekkers, tussen 17.30 en 18.45 uur.
Verderop in deze nieuwsbrief lees je meer over de
activiteiten rond Sint-Maarten.

We kijken ernaar uit om er samen een gezellige en
feestelijke periode van te maken!

Groeten
Saskia

Saskia van den Akker
Directeur JvS




Het Verhaal van Sint-Maarten

Lang, lang geleden woonde er een man die Maarten
heette. Hij was soldaat en droeg een mooie rode jas.
Op een koude dag reed Maarten op zijn paard door de
stad. De wind waaide hard, en er lag sneeuw op de
grond. ledereen had het koud!

Toen zag Maarten bij de stadspoort een arme man zitten.
De man rilde van de kou. Hij had geen jas, geen
schoenen, en zijn handen waren blauw van de kou.
Maarten stopte zijn paard en keek naar hem.

“Wat heb je het koud!” zei Maarten. “lk wil je helpen.”
Maar hij had zelf maar één jas.

Toen pakte Maarten zijn zwaard en sneed zijn jas in
tweeén.

Hij gaf de helft aan de arme man.

De man glimlachte en zei zacht: “Dank je wel, Maarten.”
Maarten voelde zich warm van binnen, ook al was het
buiten nog steeds koud.

Die nacht droomde Maarten dat Jezus tegen hem zei:
“Wat jij hebt gedaan voor die arme man, heb je ook voor
mij gedaan.”

Vanaf die dag wilde Maarten altijd helpen en delen.

En daarom vieren wij nu Sint Maarten!

Op 11 november lopen kinderen met lampionnen door
de straten.

Ze zingen liedjes en brengen licht en vrolijkheid in het
donker.

En de mensen geven hen snoepjes of wat lekkers — om
te delen, net als Sint Maarten deed.




Studiedagen schooljaar 2025-2026

22 december t/m 2 januari
23 t/m 27 februari

6 april

27 april t/m 8 mei
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